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CONTACT,  maandblad van de Zendingskerk (PKN)  te Ermelo 
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165  
 
Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341           . 
 
Website:  www.zendingskerk.nl 
Webmaster: Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl 
Adres Zendingskerk:     Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo.  tel. 561120 
Adres Kerkenraad :  Wijkkerkenraad Zendingskerk 
        Postbus 248, 3850 AE Ermelo. 
Voorzitter:                      Mevr. E. van Bruxvoort    
                                      E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl 
Scriba:                           Dhr. G.H. Reijners 
                                        E-mail: scriba@zendingskerk.nl    
                                      (werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo 
Penningmeester:  Dhr. T. Hardeman  
  E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl 
Predikant:       Ds. K. de Berg  
                                      E-mail: predikant@zendingskerk.nl     
Ledenadministratie:      Mevr. M. Sants–Kottman  
                                      E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl 
Koster:                  Mevr. C.I. Zunneberg      
  E-mail: koster@zendingskerk.nl 
Adres Contact:  Dhr. J.C. Sants  
  E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl 
Redactie Contact:   Dhr. J.C. Sants    
                            Dhr. A.D. de Vries       
Vormgever Contact:      Mevr. H. van Otterloo   
Archief beheer:              Ds. Sj.Zwaan                                                       
                                      E-mail: archief@zendingskerk.nl                  
 
Banknummers: 
 
Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d ) en andere betalingen aan de 
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:  
NL64 INGB 0000  8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.  
 
Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof 
graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingskerk. 
 
Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer  
NL71 INGB 0006 928 325  t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. “gift 
ZWO”. 
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. 
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. 
Tel. 0341-56 54 99. 
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                            Gevlekte pracht 
 
                     Glorie zij God voor bontigheid,  
            voor hemelen, marmerend als koeiehuid;  
      voor bloemsproetjes uitgestippeld op vlugge forellen;  
       vers vonkgepoft kastanje-herfstlicht; vinkvlerk; wijd  
           landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit;  
             en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen. 
 
            Ieder net ander, zeldzaam, eigenaardig ding;  
          alles wat grillig uitschift (en wie weet hoe uit?)  
               in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedoofd;  
                 Hij vadert voort boven verandering:  
                                Hij zij geloofd. 
 
                         Gerard Manley Hopkins 
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VAN DE PREDIKANT 
 
Alles is gekleurd 
 
Het is een prachtig thema dat dit jaar in onze Zendingskerkzomer 
centraal staat: 'Uit de kunst'. Voor een belangrijk deel leven we als 
kerk van 'het woord'. Daar is niets mis mee, integendeel. Woorden 
zijn een krachtige bron van inspiratie, van wijsheid, vermaning soms 
en van schoonheid. Dit zijn nog maar een enkele aspecten, ik zou er 
veel meer kunnen noemen. Bovendien zijn in onze beeldcultuur het 
(weer) leren luisteren en het aandachtig lezen belangrijke correcties 
op het snelle scrollen langs beeldmateriaal. 
Toch zou het jammer zijn als we onze inspiratie alleen uit woorden 
zouden halen. We hebben niet voor niets meerdere zintuigen 
gekregen, die allemaal gevoed mogen worden.  
Hoezeer beeldende kunst kan inspireren, merkten we onder andere 
tijdens de avond in juli waarop we met een aantal Zendingskerkers 
onze favorieten deelden. Mooi om de verscheidenheid te zien, maar 
vooral ook om door de ogen van een ander naar kunst te kijken. 
Daardoor ontdek je dingen die je anders niet zou zien. 
Wat mij van die avond het meest is bijgebleven, is de kracht van 
kleur. Hoe bepalend kleurgebruik is. Hoe bepaalde schilderijen door 
hun kleur mensen tot tranen toe kunnen raken. Later die week, met 
deze avond nog wat doorwerkend in mijn hoofd, dacht ik aan een van 
de meest bijzondere boeken die ik ooit las: Het geheime leven van 
kleuren van cultureel journaliste Kassia St Clair. De tekst op de 
omslag maakte mij destijds nieuwsgierig: “In dit boek worden 75 
betoverende verhalen verteld over de 75 bekendste tinten en 
natuurschakeringen. Waarom wordt de maagd Maria in de 
renaissance altijd blauw afgebeeld? Waarom zijn worteltjes oranje? 
En waarom zie je groen van jaloezie? Het geheime leven van kleuren 
gaat over mode en politiek, kunst en oorlog, over het geel van Van 
Goghs zonnebloemen, over Picasso’s blauwe periode, over het rood in 
de grottekeningen van Lascaux en over de fluorescerende kleuren 
van punk.”  
Wie mij een beetje kent, weet dat van dit soort omschrijvingen mijn 
hart sneller gaat kloppen. Niet alleen omdat ik houd van kennis - ook 
in de vorm van trivia - maar vooral omdat ik door dit soort boeken 
beter leer kijken. En ik geloof dat goed leren kijken, netzo als goed 
leren luisteren, een belangrijke vorm van levenskunst is.   
Ergens in haar boek vraagt St Clair zich af: “Als je een woord hebt 
voor een kleur, ga je die kleur dan ook anders zien?” Wat mij betreft 
beantwoordt ze die vraag door alle verhalen uit dit boek met een 
volmondig ‘ja’.  
Zo is er het verhaal over mummiebruin. Tot nu toe voor mij een non-
descripte kleur waar ik warm voor liep. Dat is anders sinds ik het 
verhaal achter de naam weet. Heel lang werd mummiebruin (ook wel 
bekend als Egyptisch bruin) in pigmenten gemaakt van echte, 
vermalen mummies. Al was niet iedereen zich hiervan bewust. De pre
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-rafaëlitische schilder Edward Burne-Jones had nooit het verband 
gelegd tussen ‘mummiebruin’ en echte mummies, tot een zondagse 
lunch in 1881, toen een vriend vertelde hoe hij onlangs in het pakhuis 
van een kleurmaker had gezien hoe een mummie werd vermalen. 
Burne-Jones raakte zo vervuld van afschuw dat hij naar zijn atelier 
stormde om zijn tube mummiebruin te halen en ‘erop stond die ter 
plekke een fatsoenlijke begrafenis te geven’. En zo geschiedde. Op 
alle aanwezigen maakte dit tafereel een onvergetelijke indruk. Voor 
mij als lezer van dit verhaal is deze kleur nooit meer hetzelfde, 
mummiebruin is vanaf nu verbonden met respect, tederheid en de 
verantwoordelijkheid om te weten van de herkomst van je spullen en 
daar consequenties aan te verbinden.  
De kleur (en dat wil voor mij ook zeggen: de nuance en de 
gelaagdheid) van de dingen zien, verandert je kijk op de wereld. 
Wanneer we boven het zwart-wit denken uit kunnen komen en verder 
kunnen kijken dan het eerste gezicht maakt dat ons liefdevoller en 
barmhartiger. Daar ben ik van overtuigd. Maar de veelkleurigheid van 
de dingen en de mensen zien is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet 
wanneer het de wereld dichtbij betreft, die we al zo vaak hebben 
gezien dat we soms geen oog meer hebben voor wat er nog meer in 
verborgen ligt. Maar: 'Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles 
gekleurd is', naar het woord van de onvolprezen dichter K. Schippers. 
Alles is gekleurd. Dit geldt niet alleen voor onze omgeving, maar ook 
voor onze ervaringen, onze meningen, voor wat er speelt bij mensen 
en in de wereld. Er is - godzijdank - geen zwart-wit. Dat maakt het 
leven net als de kunst uitdagend en soms moeilijk, maar ook vol 
schoonheid en diepgang. Ik zie het als een levenskunst om daar oog 
voor te (leren) hebben. 
Beter kijken en vervolgens meer zien, om zo steeds opnieuw de 
veelkleurigheid en de schoonheid van de wereld te ontdekken. Dat 
wens ik ons toe, ook na deze zomer. 
 
Ds. Kim de Berg 
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Van de scriba 
 
Vakantiediensten 
De zomerperiode loopt ten einde. De laatste vakantiedienst met het 
thema ‘Uit de kunst’ zal plaatsvinden op zondag 25 augustus. Vier 
voorgangers hebben dan zeven diensten lang elk op eigen wijze 
artistieke verbeelding naast bijbelgedeelten gehouden. 
Verrassend en inspirerend hoe zo weer nieuwe perspectieven kunnen 
ontstaan. 
Dit geldt niet minder voor de kunstwerken die kunstenaars van StEK 
bij ons vakantiethema uitgezocht hebben om tentoon te stellen in 
onze kerkzaal, waarvoor dank. U kunt ze nog komen bekijken op 
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zaterdag 24 augustus. De kerk is dan weer van 14.00 – 16.30 uur 
open. 
Het past hier ook alle musici te bedanken die in de vakantiediensten 
hun gevarieerde medewerking verleend hebben. Niet alleen het 
Woord is taal; beeld en muziek kunnen eveneens aansprekend 
‘vertalen’. 
 
                                                                 Resultaat vande      
                                                                 activiteit tijdens de 
                                                                 dienst op 28 juli. 
 
 
 
 
 
Nieuwe ALV 
In de Algemene Ledenvergadering dd. 13 mei jl. gingen de leden 
akkoord met de breed ontwikkelde Toekomstvisie. Zoals ik schreef in 
de vorige Contact wordt deze zomer in klein comité hard gewerkt om 
concrete invulling te geven aan de in mei door de ALV goedgekeurde 
Toekomstvisie. Dat resulteert in een ‘Plan van aandacht’ dat de 
kerkenraad graag aan u voorlegt in een ALV die gehouden wordt na 
de kerkdienst van zondag 25 augustus.. 
Tevens is het ons voornemen om dan uw instemming te vragen voor 
bijzondere uitgaven ten behoeve van de verbetering van beeld en 
geluid. Per e-mail zult u over de agendapunten nader geïnformeerd 
worden. Wij hopen van harte dat u deze vergadering komt bijwonen. 
 
Startweekend 
Het nieuwe kerkelijk seizoen dient zich daarna weer aan. Bijna als 
traditie organiseert de taakgroep pastoraat op zaterdag 31 augustus 
vanaf 16.30u een koud en warm buffet om het in hartelijke sfeer in te 
luiden. Nadere informatie en inschrijven op intekenlijst bij de ingang 
van de kerk of bij Herma Jongekrijg. Kosten € 15,- p.p. 
Tijdens het buffet zult u onder meer geïnformeerd worden over 
plannen met betrekking tot het vanuit de taakgroep Liturgie 
aangedragen jaarthema ‘tijd’ dat correleert met het onderwerp van 
de in februari onder leiding van Gertia Coenraats op te voeren 
musical en dat ook in de startdienst van 1 september aan de orde zal 
zijn. 
 
Gevoelig onderwerp 
Op maandag 16 september wordt er in de Zendingskerk een avond 
georganiseerd met als onderwerp ‘Urgente vraagstukken van deze 
tijd: Israël en Palestina’. De avond wordt ingeleid door onze 
voormalige predikant ds. Rainer Wahl, waarna onder zijn leiding een 
gesprek kan plaatsvinden. Wij hopen dat velen van u aan deze avond 
komen deelnemen. 
Vanuit de kerkenraad 
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In de vergadering van 8 juli blikte de kerkenraad zoals gebruikelijk 
terug op de voorbije kerkdiensten. In een gedachtewisseling over de 
twee ruilzondagen per jaar met andere wijkgemeenten van de 
Hervormde Gemeente Ermelo meent de kerkenraad dat een open 
houding t.a.v. andere geloofsbenaderingen en uitleg past bij het 
oecumenisch karakter van de Zendingskerk.  
Verder passeerden onderwerpen als de aanstaande vakantiediensten, 
het jaarthema, verstaanbaarheid van lectoren en medewerkers, 
verbetering van beeld en geluid, prototype van het Plan van 
Aandacht, vertegenwoordiging van de Zendingskerk in vergaderingen 
van de Hervormde Gemeente Ermelo en een wijzigingsvoorstel van de 
Generale Synode inzake een van de ordinanties. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter 

ALGEMENE LEDENVERGADERING ZONDAG 25 AUGUSTUS OM 11.30 
UUR 

Tijdens de ALV van 13 mei jl. is de toekomstvisie door u 
goedgekeurd. Wij hebben toen ook aangegeven dat de uitwerking van 
deze toekomstvisie voor de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar 
aan u zou worden voorgelegd. 

De afgelopen maanden is er in een klein comité gewerkt aan dit 
nieuwe plan. Ons doel was om een plan te schrijven dat qua inhoud 
recht doet aan de toekomstvisie en dat qua vormgeving uitnodigt om 
het regelmatig ter hand te nemen en te lezen. Voor de kerkenraad en 
de taakgroepen kan het als leidraad dienen om de komende jaren 
stapsgewijs de toekomstvisie te realiseren. De kerkenraad heeft 
hiermee ingestemd. 

U ontvangt een week voor de ALV via de e-mail ons Plan van 
Aandacht als pdf-bestand. Tijdens de ALV kunt u vragen stellen over 
de aanpak die erin verwerkt staat. U bent al akkoord gegaan met de 
toekomstvisie die ook in dit plan opgenomen is. Mocht u taalkundige 
opmerkingen hebben, dan verzoek ik u om dit van tevoren via de 
email aan de scriba door te geven. Tijdens de ALV wordt u gevraagd 
of u kunt instemmen met de plannen die per taakgroep opgenomen 
zijn. 

Na een eventuele verwerking van wijzigingen zal van het pdf-bestand 
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een boekje worden gemaakt dat tijdens de startbijeenkomst op 
zaterdag 31 augustus a.s. uitgereikt wordt. Tijdens deze 
startbijeenkomst behandelen wij ook het Plan van Aandacht. 

Het is een krap tijdschema, maar wij rekenen erop dat dit haalbaar 
is. 

Dini van Bruxvoort 
 
 
Bijzondere data van gebeurtenissen in de Zendingskerk 
 
zo 25 aug 11.30u Algemene Ledenvergadering  
zo 25 aug  17.00u  Vesperdienst 
za 31 aug 16.30u Start nieuwe seizoen met 
                                              drankjes en buffet  
zo  1 sept 10.00u Startdienst 
vr   6 sept 12.00u Coventrygebed om vrede 
ma 16 sept 20.00u  Israël-Palestina-avond o.l.v. ds. 
                                              Rainer Wahl 
do 19 sept 10.00u  Kerkcafé 
zo 22 sept 10.00u Oecumenische dienst 
za 28 sept 16.00u-16.45u Open Kerk: koorconcert 
                                              Flashback Harderwijk 
zo 29 sept  17.00u  Vesperdienst 
 
DANK 
 
Beste mensen van de Zendingskerk, hartelijk dank voor het mooie 
boeket bloemen dat ik op zondag 9 juni namens jullie allen heb 
ontvangen. Het was fijn jullie namen te lezen op de bijgevoegde 
wenskaart. Nadat ik een complexe voet operatie had ondergaan 
verbleef ik enige tijd in het Buurtzorg pension. De weg van de 
revalidatie duurt lang, vele weken mochten voet en been totaal niet 
belast worden maar inmiddels zijn er wel belangrijke stappen gezet, 
zowel figuurlijk als letterlijk. Wij zijn blij dat het herstel zo verloopt 
en dat ik een goed resultaat mag verwachten. 
Graag wil ik ook velen van jullie bedanken voor het ondervonden 
medeleven door een fijn bezoek, mooie kaarten met lieve wensen, 
telefoontjes en andere vormen van belangstelling. Dit alles heeft de 
weg van herstel een stuk lichter gemaakt. Ik kijk er naar uit om weer 
in jullie midden te zijn bij onze zinvolle en boeiende zondagochtend 
vieringen en natuurlijk ook bij andere bijeenkomsten. Tot dan! 
Met een hartelijke groet,  
 
Ineke Schenkeveld – van Gelder 
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IN MEMORIAM   
 
Joost Verstoep-Brugman 
 
Geboren op 26 januari 1923 in Amsterdam 
Overleden op 5 juli 2024 in Ermelo 
 
 
 
 
Op 5 juli 2024 is een einde gekomen aan het lange leven van Joost 
Brugman, echtgenote van wijlen Willem Cornelis Verstoep. Zij was 
weliswaar lid van onze gemeente, maar slechts bij een enkeling onder 
ons bekend. Haar leeftijd en daarmee samenhangende beperkingen 
maakten het haar zo goed als onmogelijk om naar de kerk te gaan. 
Dominee en mevrouw Zwaan zijn wel een aantal malen bij haar op 
bezoek geweest. 
 
Joost werd geboren in Amsterdam in 1923. Op vrijdag 26 januari 
werd ze 101 jaar en kwam wethouder Sarath Hamstra, die de 
honneurs waarnam van een zieke burgemeester Van Daalen, haar 
persoonlijk feliciteren. Haar hoge leeftijd viel haar de laatste tijd niet 
mee. Zij voelde zich 'op', ze kon bijna niet meer zien en helemaal niet 
meer lopen. Ze was volledig afhankelijk van de liefdevolle zorg in het 
Henriëtte van Heemstrahuis. Daarvoor was ze enorm dankbaar. Ze 
was sowieso een dankbare vrouw, ze vond het leven tot op een paar 
weken voor het einde toch waardevol en ze kon het maar moeilijk 
loslaten.   
 
Bang voor de dood was ze niet. Alleen ging ze er niet van uit dat er 
hierna nog iets te beleven viel, dus moest dat hier in dit leven 
gebeuren. Toch zei ze op het eind: Ik ben benieuwd wat me allemaal 
te wachten staat. 
De rouwkaart zegt in haar eigen woorden: 
“Lichaam en geest zijn niet te scheiden zolang men leeft. 
Na het leven is het lichaam er geweest… 
Wat over is zweeft…” 
   
Joost is op vrijdag 12 juli begraven in Diepenveen bij haar in 2010 
overleden echtgenoot, ds. Willem Cornelis Verstoep. 
 
Gerard Reijners 
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PASTORAAT 
 
 

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 

Wijk 1A Herma Jongekrijg  
 

Wijk 1B Lucie Claessen  
 

Wijk 2  Greet Kerkhoff  
 

Wijk 3  Bepke Hart  
 

Wijk 4a Henriëtte Zwaan  
Wijk 4b Diny van Vuure  
 
Wijk 5 Heleen Langenbach 
 
Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg 
         
Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort  
  
Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg  
 

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van 
de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul 
Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.   
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of 
contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale 
medewerkers of met de predikant.   
 
 
 
Wel en wee 
 
Bertie Veldwachter is inmiddels geopereerd. Na een kort verblijf in het 
ziekenhuis en een verblijf in het Buurtzorg Pension is ze weer thuis 
voor verder herstel. Het gaat goed met haar, waarvoor zij en wij heel 
dankbaar zijn.   
Riek van Bolhuis gaat goed vooruit. Ze blijft nog wel pijn houden aan 
haar gebroken staartbotje en dat zal misschien nog even duren. Het is 
een langzaam proces. Na een verblijf in het ziekenhuis en de Klimop 
mocht ze op 16 augustus weer naar huis.   
Hetty van Otterloo moest plotseling worden opgenomen in het 
ziekenhuis met een longembolie aan beide longen. Dat was schrikken. 
Na een paar dagen aan de zuurstof in het ziekenhuis mocht ze weer 
naar huis, waar ze het een poosje heel rustig aan moet doen. Ze heeft 
nog weinig energie.   
Misschien zijn er nog wel meer mensen die ziek zijn of aandacht 
behoeven. Laat het alstublieft weten via uw pastoraal medewerker of 
via ds. Kim de Berg. We horen het heel graag. 
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Een heel hartelijke groet namens de taakgroep pastoraat. We hopen u 
graag te zien op 31 augustus bij het jaarlijkse koud en warm buffet. 
Elders in Contact leest u er meer over. 
 
Ds. Kim de Berg en Herma Jongekrijg 
 

Kerkbloemen 
 
Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. 
Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u 
verwacht, met name kan dit het geval zijn bij een verjaardag. De 
reden is dat er al twee bossen bloemen zijn die betreffende zondag. 
Het is mooi als een gemeentelid de bloemen weg wil brengen. Het is 
een manier om betrokken te blijven bij elkaar. Beide ambtsdragers 
beschikken over het adres van de gegadigde. 
 

Zondag 30 juni gingen de bloemen met de hartelijke felicitaties naar 
Elly Kloosterman-Houtman. Haar tachtigste verjaardag vierde zij op 
25 juni 2024. 
De zondag daarna, 7 juli, waren de bloemen bestemd voor Piet de 
Jong. Hij kreeg ze vanwege zijn gezondheidstoestand. 
 

Op zondag 14 juli was de bos bloemen bestemd voor Bert en Manny 
Hoolt. Wij wensten hen sterkte in hun moeilijke thuissituatie. 
 

Zondag 21 juli werd Henk Koutstaal, met een pastorale groet en een 
bos bloemen verblijd. Henk volgt al een aantal jaren de diensten 
online. 
 
Greet Kerkhoff-de Zwaan, kreeg de bloemen met de hartelijke 
felicitaties. Greet werd 24 juli 80 jaar.  
 
Op zondag 4 augustus waren de bloemen met een groet vanuit de 
gemeente bestemd voor Bertie Veldwachter. Opnieuw werd zij 
geconfronteerd met borstkanker en daarvoor behandeld. 
 
Met een hartelijke groet, 
Arda Mulder, namens de taakgroep pastoraat 
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DIACONAAT 
 
In september is de diaconale maand collecte voor  
Kerk zijn met en voor elkaar 
 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet 
alleen iets in de levens van mensen in de knel, maar ook in de 
geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun 
omgeving. 
 

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in 
kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen 
die opgroeien in armoede en nauwelijks perspectief hebben op een 
betere toekomst?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mooi voorbeeld van doelgerichte ondersteuning is ‘De Sleutel’ in 
Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare 
wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te 
delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is 
iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop.  
 
Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te 
maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 
Utrecht, o.v.v. 'Diaconaat Nederland' of op het rekeningnummer van 
de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte september 2024. 
 
Namens de taakgroep diaconie, 
Albert Grit 

 

VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Collectes juni 
In juni is voor de collecten in totaal € 3.293,52 ontvangen, waarvan 
voor de specifieke zondagse collecten € 1.014,98; voor de diaconale 
maandcollecte € 896,34; voor het collecteblok € 212,20 en voor het 
diaconale project (Ghana) € 1.170, 00. 
 
Collectes juli 
In juli is voor de collecten in totaal € 2.245,10 ontvangen, waarvan 
voor de specifieke zondagse collecten € 1.014,00; voor de diaconale 
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maandcollecte € 909,00; voor het collecteblok € 227,10 en voor het 
diaconale project (Ghana) € 95,00. 
 
Contributie 
Van de in juni geïncasseerde contributie ad € 40 is er een aantal 
incasso’s gestorneerd. Indien dat bij u het geval is, gaarne de 
contributie zelf overmaken. 
 
Ton Hardeman       
 
KERK EN ISRAËL 
 
VERWACHTING  
 
In de PKN bestond verdeeldheid over de in de Kerkorde vastgelegde  
onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël. Gedacht werd 
aan het Joods-Palestijnse conflict. De aanvankelijk voorgestelde 
‘onopgeefbare verbondenheid met Israël’ ging sommigen te ver, 
verondersteld werd dat men verbondenheid zou moeten voelen met 
de Joodse staat, waaronder ook de politiek valt. Daarmee zou men 
het dan eens moeten zijn.  
‘Verbondenheid met Israël’ werd daarom vervangen door 
verbondenheid met het ‘Joodse volk.’ Maar ook dat roept vragen op. 
Kan een kerk die verbonden wil zijn met het Joodse volk niet zomaar 
iets van het Joodse zelfverstaan weglaten? Hoe belangrijk is het land 
niet voor Israël en kan een land bestaan zonder staat?  
En waarom zou de kerk verbonden moeten zijn met het Joodse volk? 
Wel, God heeft een droom: een schepping die zich zal kenmerken 
door vrede, gerechtigheid en barmhartigheid. Eerder werd die droom 
verstoord, maar een nieuw begin stond de Eeuwige voor ogen. 
Daarom werd Abram geroepen om alles achter zich te laten en naar 
beloofd land te reizen. Hem waren veel nakomelingen toegezegd, 
zodat hij tot Abraham (vader van vele volken) zou worden.  
Waarom Abram? Had het niet elk ander kunnen zijn? Opmerkelijk is 
Genesis 18:19, waar we lezen: Ik weet van hem dat hij en zijn 
nageslacht zullen waken over de weg van de Ene door gerechtigheid 
en recht te doen.   
Uit de door God beloofde zoon van Abraham, Isaak, is het Joodse volk 
voortgekomen. Met dit volk sloot God het verbond op de Sinaï waarbij 
de Thora als gids voor het leven werd geschonken. Uit dit volk is 
Jezus voortgekomen van wie de evangelist Johannes getuigt dat hij 
het levende Woord van God is, de Thora in mensengedaante.   
Ook Moslims (geboren uit Abrahams zoon Ismaël) en christenen (erbij 
gekomen door geloof in Jezus) worden gerekend tot de vele volken 
die Abraham als geloofs-voorvader hebben. Van hen wordt eveneens 
gevraagd gerechtigheid en recht te doen. Actuele Thora-uitleg geeft 
richtlijnen hiertoe. De inmiddels overleden voormalige Opperrabijn 



   
   14 

van het Brits gemenebest, Jonathan Sachs, heeft hier diep over 
nagedacht en geschreven: 
‘Vrede op aarde, zover  is het nog niet, er valt nog een weg te gaan 
en er zijn duistere machten en krachten die zich tegen Gods 
voornemen verzetten.’  
Toch is een toekomstig Vrederijk beloofd. We lezen in de tweede brief 
van Petrus en in de Openbaring van Johannes over een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. Tot die tijd 
mogen we actief verwachten en waar het mogelijk is bijdragen aan 
vrede en gerechtigheid. 
 
Louise Katus 
 
 
BOEKBESPREKING 
 
OMARM DE CHAOS door Jan Rotmans  
 
Dit boek gaat over een kantelpunt in de geschiedenis van de 
mensheid, door klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. De 
natuur is onze levensader. Als we die bron vernietigen, vernietigen 
we uiteindelijk onszelf. 
Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de 
Erasmus Universiteit en hij neemt je mee in dit indringende boek, dat 
inzicht en overzicht biedt en een hoopvol perspectief schetst voor 
Nederland en de wereld. Hij brengt het grote verhaal terug naar het 
menselijke niveau, belangrijk voor wie de tijd waarin we leven wil 
begrijpen. Transitie betekent een omwenteling naar een nieuwe 
maatschappelijke ordening, een ander economisch fundament en een 
wisseling van de macht in een periode van chaos.  
In 2021 verschenen de eerste zes drukken van dit boek. Nu zijn we 
drie jaar verder en gebeurt er in de wereld allerlei ten goede én ten 
kwade. Toch blijft OMARM DE CHAOS actueel. In zeven hoofdstukken 
wordt de transitie uitgebreid en gedetailleerd beschreven, met een 
verrassende toekomstvisie voor Nederland over 100 jaar, en kaarten 
waarop een (nieuwe) Randstad, een Kantstad en een Blauw (!) Hart 
te zien zijn, en Neder-land veranderd is in Boven-water.  
Een paar citaten: ‘Chaos en onrust zijn eigen aan de ontwikkeling van 
complexe systemen om verder te komen in een transitie naar een 
nieuwe macht die het vermogen heeft om de verdeling van 
hulpbronnen te veranderen. Maar een systeemtransitie vraagt ook om 
een persoonlijke transitie. Pas dan maken we de verbinding tussen 
hoofd en hart. We hebben een samenleving gecreëerd met kille 
afrekenwaarden: efficiency, rendement, kosten/baten. De menselijke 
maat is zoek. Maar we hebben ook angst voor ingrijpende 
veranderingen, voor het verlies van status, inkomen, macht en 
identiteit. Een crisis werkt dan zuiverend, als iets je heel hard raakt 
denk je eerder: wat ben ik nu aan het doen met mijn leven? Iets 
anders wordt belangrijker: een missie, een visie, een ander 
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perspectief’.  
‘Chaos markeert de zoektocht naar een nieuw evenwicht, het is een 
vast onderdeel van een grote systeemverandering, en daarom leven 
we niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van 
tijdperk. Omdat zo’n periode niet in elk mensenleven voorkomt, zijn 
wij de gelukkigen die dat meemaken. Je moet dan wel de chaos 
omarmen en accepteren dat het lange tijd onrustig zal zijn. Veel 
mensen staan op een kruispunt in hun leven. Het loslaten van het 
vertrouwde en het omarmen van het nieuwe vormt de kern van een 
reis naar binnen. Het valt te leren door om te gaan met angst en 
onzekerheid te accepteren, en dat brengt je in je evolutionaire 
ontwikkeling als mens altijd verder’.  
Uitgebreid uittreksel (18 pagina’s). 
 
Jan Schakel 
 
FOCUS 
 
In gesprek met … 
Linda Picaulima 
 
Wat kun je over je verleden vertellen? 
Linda is 56 jaar, in 1968 geboren uit een  
gebroken huwelijk in Indonesië. Ze is ongetrouwd, geboren met een 
visuele beperking met als gevolg dat Linda met het rechter oog bijna 
niets kan zien. Ze kan wel lezen en schrijven. Ze kwam met haar 
moeder op 7-jarige leeftijd naar Nederland, waar zij in Zeist in een 
internaat- blindeninstituut onderwijs volgde met aansluitend de 
huishoudschool. Linda verhuisde in 1992 naar Ermelo en ging wonen 
in de woongemeenschap De Wittenborg en vond werk op de 
textielafdeling van Sonneheerdt. Vervolgens verhuisde ze eind 2021 
na het overlijden van haar moeder naar haar huidige adres met 
voorzieningen van beschermd wonen. 
 
Wanneer en waardoor leerde je de Zendingskerk kennen? 
De Zendingskerk heeft ze via een pastoraal medewerkster van 
Sonneheerdt leren kennen. 
 
Kun je iets over je moeder vertellen? 
Linda is door haar moeder, die de handicap van haar dochter niet kon 
accepteren - zoals Linda veronderstelt - niet liefdevol behandeld. Ze 
gaf haar dochter wel eens een klap of sloot haar in een kamer op. De 
pijnlijke herinneringen daaraan worden de laatste jaren sterker. 
 
Je vertelde dat je een lezing wilt houden, wanneer wil je dat doen en 
waar? 
Ze wil graag in september-oktober 2024 een lezing houden over haar 
handicap in het kerkcafé en is daarover al in gesprek. 
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Heb je werk? 
Haar werkdagen brengt ze door met montage van stopcontacten in 
Bartiméus. Dit instituut is failliet gegaan en opgegaan in de 
inclusiefgroep, zo vertelt ze. 
 
Heb je hobby’s ? 
Linda voelt zich als 56-jarige nog jong van geest, danst graag (en 
goed!) op de muziek van K3, waarbij ze zich uitleeft. Muziek zoals die 
van André Rieu vindt ze prachtig.  
 
Hoe vind je de diensten in de Zendingskerk? 
Linda bezoekt de Zendingskerk graag, maar wordt soms door het 
verkeerslawaai snel afgeleid. De teksten op de beamer kan ze slecht 
lezen, maar krijgt die in elke dienst aangereikt. Graag zou ze ook 
afbeeldingen van de beamer in kleur ontvangen. 
 
Wat wil je zelf nog zeggen? 
Ze mist zowel een lieve vriendin, met wie ze een relatie zou kunnen 
opbouwen als in het algemeen enkele door haar gewenste, hartelijke 
sociale contacten. Bartiméus biedt op dat gebied weinig 
mogelijkheden. Veel warmte en aandacht ondervindt ze echter in de 
Zendingskerk, zeker ook door de gesprekken met onze dominee Kim. 
Haar wens is om eens enkele dagen in een gezin door te brengen, 
omdat ze die ervaring als kind gemist heeft en hoopt dan ook dat die 
gelegenheid zich nog eens voordoet 
Tot slot: Het was een interessant en ontspannen gesprek, waarna 
Linda poseerde voor een mooie foto. 
 
Hans Grondsma. 
 

MEDEDELINGEN 
 
Koud en warm buffet 
 
Voor het nieuwe winterseizoen begint hebben we bijna traditiegetrouw 
een koud en warm buffet. Dit zal zijn op zaterdag 31 augustus. 
Hopelijk kan dat buiten. Wat was dat heerlijk verleden jaar! Wie weet, 
maar anders houden we het gewoon weer binnen. Ook gezellig. 
De inloop met drankje zal zijn vanaf 16.30 uur en de aanvang van het 
buffet zal om circa 17.30 uur zijn. Het buffet wordt weer verzorgd 
door Ferdie Ankersmit. 
De bedoeling is dat er dit jaar wat meer vegetarische gerechten zullen 
zijn. Zo is er voor iedereen een ruime keus. De eigen bijdrage is wat 
verhoogd en zal dit jaar op €15,- p.p. komen. U kunt het bedrag 
overmaken op bankrekening NL71INGB 0006 9283 25.o.v.v.buffet 
Vanaf 4 augustus zullen er intekenlijsten in de kerk liggen, zodat u 
zich daar kunt opgeven.  
We hopen weer op uw aanwezigheid en een fijne ontmoeting met 
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elkaar in aanloop naar een nieuw kerkelijk seizoen. 
Namens de taakgroep pastoraat, 
 
Herma Jongekrijg 

Kerkcafé  
 
in de Zendingskerk 
 
Iedereen is welkom op elke 3e donderdag van de maand, tussen 10 
en 12 uur, om bekende en nieuwe mensen te ontmoeten. 
We zitten gezellig bij elkaar in de consistorie. Opgave is niet nodig. De 
koffie staat klaar!  
Noteert u alvast de komende data in uw agenda: 
de donderdagen 19 september en 17 oktober. Van harte welkom! 
 
Op 17 oktober zal Linda Picaulima een inleiding houden over het leven 
als zeer slechtziende/blinde. 
 
Namens de taakgroep Pastoraat, 
Dory Vredenberg en Johan Kriek 
 
 
OPEN KERK 
 
Op zaterdag 28 september treedt het koor Flashback op in de 
Zendingskerk. 
 
Flashback Harderwijk bestaat momenteel uit 11 sopranen, 6 baritons 
en 13 alten. Het koor staat o.l.v. dirigent Manon Arnold en wordt op 
de piano begeleid door Michael Leendertse. Het repertoire bestaat uit 
Nederlandse en anderstalige songs: Engels, Frans en Duits. 
 
De kerk is open vanaf 15.30 uur. Het concert begint om 16.00 uur en 
duurt tot ongeveer 16.45 uur. 
 
Namens de Open Kerkcommissie, 
Bertie Kooistra-van Essen 
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Inloophuis De Parasol  
  
Oude Nijkerkerkweg 4, 3853 JS Ermelo. www.inloophuisdeparasol.nl 
 
Openingstijden: Zondag 14.00 uur tot 16.00 uur. Maandag 14.00 uur 
tot 16.00 uur. 
Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Donderdagmiddag jeu de boules, van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
 
Activiteiten in augustus: 
Iedere maandagmiddag spelletjes; 
woensdagmorgen koffie / thee;  
donderdagmiddag jeu de boules; 
vrijdag 9 augustus schoenendoosactie; 
zondag 11 en 25 augustus koffie / thee, samen eten; 
vrijdag 30 augustus bloemschikken, graag bloemen uit de tuin 
meenemen. 
Vanaf september is er weer iedere eerste woensdag van de maand 
een Themaochtend.  
 
Bij inloophuis De Parasol kunt u de hele zomer gewoon binnenlopen 
voor een lekker kopje koffie of thee en vindt u een luisterend oor. 
Wij kennen geen vakantiestop dus voel u van harte welkom. 
 
 
MUTATIES 
 
Overleden: Mevrouw J.(Joost) Verstoep-Brugman. 

Correspondentieadres  
Mevrouw E. Verstoep, Tulpenburg 31, 1181 NK 
Amsterdam 

Verhuisd: De heer H. (Heerco) Steunebrink naar Van den Berghlaan 
30, 3781 GH Voorthuizen 

 
HULPDIENST ZENDINGSKERK 
 
Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen: 
hulpdienst@zendingskerk.nl 
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 
 

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE 
ERMELO 
 
Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, 
kan contact opnemen met : 
mevrouw Cora Dolstra en de heer Bennie Vliek,  mailen naar: 
vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl 
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           Hier nog een paar foto’s van een vakantie dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          En nog een van het koor. 
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KERKDIENSTEN 
 
De gewone ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.  
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand 
en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 25 
augustus. 
 

Ochtenddiensten  
 

25 aug   ds. Kim de Berg    Vakantiedienst  
01 sep   ds. Kim de Berg    Startdienst  
08 sep   ds. Sjoerd Zwaan         Ermelo      Maaltijd van de Heer 
15 sep   dr. Jeannet vd Kamp Houten  
22 sep   ds. Kim de Berg,                          Oecumenische dienst 
            dhr.Theo Trompetter Ermelo  
29-sep   ds. Marjanne Dijk         Zwolle  
 

U kunt de kerkdiensten tevens online volgen of terugkijken via het 
YouTube kanaal van de Zendingskerk. Dat kan op verschillende 
manieren: 
 

1) Op uw PC of laptop gaat u naar de website:  
www.zendingskerk.nl >> Kerkdiensten >> Online logo.  
 

2) Direct naar: www.youtube.com/@zendingskerk  
 

3) Bij gebruik van de YouTube app. (Op uw telefoon, tablet of smart 
tv)  
Zoek dan in de YouTube app naar @zendingskerk, daar vindt u de 
diensten. 
 
 

Naast de diaconale maandcollecte zijn de doelen van de eerste 
collecte: 
 
25 augustus   Kerk in Actie: Maatjes voor gezinnen zonder 
                                                    ouders in Zambia 
 1 september   Kerk in Actie: een beter inkomen voor 
                                                    Sheaboerinnen in Ghana 
 8 september   Zonnebloem afdeling Ermelo (Ziekenzondag) 
15 september   Kerk in Actie: Seksueel misbruik moet stoppen 
                                                    in Colombia 
22 september   Kerk in Actie: Steun voor inwoners en 
                                                    ontheemden in  Oekraïne 
29 september   Kerk in Actie: Noodhulp voor vluchtelingen uit 
                                                    Soedan 
 
 
Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 4 
oktober.  
Kopij hiervoor (in een Word bestand) dient uiterlijk zaterdag 21 
september binnen te zijn bij de redactie van Contact. 
 


